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DE BEROEMDE HELDENSAGE OVER SIEGFRIED, VOOR KINDEREN! 

De jonge prins Siegfried trekt onverschrokken door de wereld. 
Op een dag stuit hij in een lindewoud op een draak. Hij vecht 
met hem en doodt hem. Met het drakenbloed smeert hij zijn  
lichaam in en dat maakt hem onverslaanbaar.
Als hij erachter komt dat prinses Kriemhilde door een gemene  
draak is ontvoerd, gaat hij op een avontuurlijke zoektocht naar  
de legendarische Drakenrots. Slaagt hij erin Kriemhilde uit de  
klauwen van het monster te bevrijden?

Anna Kindermann voert klein en groot mee  
in de fascinerende wereld van de sagen.  
Lena Winkel illustreert het spannende  
avontuur met veel charme en humor.
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SIEGFRIEDS VERTREK 
 
In een tijd dat er nog dwergen en feeën bestonden en helden tegen draken vochten, 
heerste in Xanten aan de Nederrijn een koningspaar genaamd Siegelinde en Siegmund. 
Ze hadden maar één zoon en die heette Siegfried. 
Volgens oude vertellingen waren Siegfrieds ogen zo blauw als de oceaan en zijn lange 
haar zo licht als de lentezon. De jongen was ontzettend sterk, hij kon harder rennen  
dan iedereen en was nergens bang voor. 
Als kind versloeg hij zijn vrienden telkens bij het worstelen. Zijn kracht werd al snel  
in het hele land bekend en niemand durfde het nog tegen hem op te nemen.  
Zo begon de jongen zich te vervelen; hij verlangde naar avontuur. 
Toen hij op een dag hoorde over de geheimzinnige schat van de dwergen, die 
verschillende schatkamers zou vullen met goud en juwelen, nam hij een beslissing: ‘Ik 
wil vanaf nu echte heldendaden verrichten. De hele wereld moet mijn naam kennen! 
Als ik die verborgen schat vind, zal ik niet alleen de rijkste man van het land zijn, maar 
ook de beroemdste!’ 
En dus vertrok de jonge Siegfried om avonturen te beleven en de wereld te ontdekken.
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HET DRAKENGEVECHT 
 
Op een avond trok Siegfried door de wildernis. Hij zag lichtjes door de bomen 
schijnen, hij rende erop af en ontdekte een dorp. In het eerste huis woonde een 
smid. Siegfried klopte op de deur: ‘Meneer, hebt u hulp nodig bij uw werk? Ik heb al 
twee dagen niets gegeten.’ 
Toen de smid zijn indrukwekkende postuur zag, zette hij Siegfried achter een 
gedekte tafel en zei: ‘Je ziet er sterk uit, ik neem je in dienst.’ 
De volgende morgen drukte de smid Siegfried een hamer en een stuk ijzer in zijn 
handen: ‘Smeed dit ijzer!’ 
Maar de jongeman sloeg er zo hard op, dat het ijzer in tweeën brak. De smid was 
woedend. Hij besloot dat hij die rare snuiter kwijt moest. Dus beval hij: ‘Mijn oven 
is koud. Haal een zak kolen uit de hut in het bos.’ 
Maar ondertussen dacht hij stiekem: de draak die bij de lindeboom woont zal dat 
ventje wel een kopje kleiner maken. 
Siegfried liep vastberaden door het kleine woud, totdat hij plotseling een luide brul 
hoorde. Vanachter een hoge lindeboom schoot een enorm monster tevoorschijn. 
Het had een reusachtige staart, machtige hoorns en glanzende schubben. Zijn rode 
ogen fonkelden dreigend en uit zijn bek spuwde het beest een vlammende vuurbal. 
Zonder erbij na te denken, rukte onze held een boom met wortel en al uit de grond 
en slingerde hem op de draak af. 
Die raakte met zijn staart verstrikt in de knoestige takken. Terwijl het monster zich 
grommend probeerde te bevrijden, rende Siegfried de kolenhut in en kwam naar 
buiten met een zwaard en een brandende fakkel.  
‘Scheer je weg!’ brulde hij. Hij stootte het zwaard in de rug van de draak en stak de 
takken boven het monster aan: de draak viel op de grond en bleef roerloos liggen. 
Nieuwsgierig stak Siegfried zijn vinger in het warme bloed van de gevelde draak. 
Verbluft merkte hij dat zijn huid zo hard als steen werd toen het bloed was 
afgekoeld! Snel smeerde hij zijn hele lichaam ermee in, behalve één plek op zijn 
rug, waar ongemerkt een lindeblaadje op was gevallen.
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AAN HET HOF VAN KONING GIBALD 
 
De jonge held ging naar het hof van de alom bekende koning Gibald en zijn vrouw, die in 
een indrukwekkende burcht in Worms aan de Rijn woonden. De koning had drie zonen en 
een lieve dochter met de naam Kriemhilde. Kortgeleden was er alleen iets verschrikkelijks 
gebeurd: de prinses was door een monsterlijke draak ontvoerd. De vader en moeder van het 
meisje waren doodongerust en lieten onophoudelijk naar haar zoeken. 
Ze konden niet vermoeden dat Kriemhilde door het monster naar de Drakenrots was 
gebracht, een machtige rots omgeven door een groen sparrenwoud, ver bij koning Gibalds  
rijk vandaan. Toen de draak haar daar bracht, verschool het jonge meisje zich in een hoekje 
van de rots en riep bibberend uit: ‘Ik smeek je, schepsel van de hel, laat me nog één keer 
met mijn ouders spreken en ik zal je voor altijd dienen!’ 
Maar de draak antwoordde: ‘Jouw familie, of welk ander mens dan ook, zal jou nooit meer 
te zien krijgen.’ 
Deze woorden kwamen bij Kriemhilde binnen als een donderklap. De draak, moe van zijn 
lange vlucht, viel in slaap. Kriemhilde daarentegen kon niet aan slapen denken. Zachtjes 
sprak ze: ‘Moet ik op bevrijding hopen of nog erger verwachten?’ Daarbij sprongen bittere 
tranen in haar ogen. 
Het koningspaar stuurde ondertussen hele legers op pad om de prinses te vinden, maar 
elke keer keerden die zonder succes naar het hof terug. Vertwijfeld riep de koning door de 
lege troonzaal: ‘Ellendige draak! Breng me mijn Kriemhilde terug!’ en hij sloeg huilend zijn 
handen voor zijn gezicht.
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